
 

 

Voor u ligt de kerst-editie van de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is een vervanging 

van het Franciscusnieuws.  De kerngroepen Lambertus en H. Hart/H. Johannes wil-

len u graag op de hoogte houden via deze nieuwsbrief die 1 x in de 2 maanden zal 

verschijnen.  Mocht u deze brief digitaal willen ontvangen dan kunt u een mailtje 

sturen naar: coordinator@franciscusparochiemeierijstad.nl 

Bankgegevens H. Franciscusparochie    NL23 RABO 0301 188 424 

Bankgegevens H. Hart/H. Johannes       NL51 RABO 0153 302 690 

Parochienummer bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur 0413-363115 

Holy Hangout: adventskransen maken 
 

Met een mooie groep van 14 jongeren werd op 29 november 
een persoonlijke adventskrans gemaakt. . Daarna werd er heel 
hard gewerkt. Met een klein beetje moeite werd er ook tijd 
gemaakt om iets te drinken en pepernoten te eten.  Met kerst-
muziek op de achtergrond ontstonden er hele mooie kransen.  
Tot slot heeft Pastoor Smulders alle kransen gezegend, zodat 
de kransen ons extra licht geven in de donkere dagen voor 
kerst. Het was een gezellige sfeervolle avond. 



16.30 uur Eerde Start lichtjestocht naar de kerststal 

18.00 uur Keldonk Eucharistie met pater van Buul 

18.30 uur 
Veghel Lamber-

tus 

Familiepastoraatviering mmv de Vlinders 

Pastoor Smulders  / Viona Boerefijn 

18.30 uur Erp Familiepastoraatviering  

19.00 uur Zijtaart Woco m.m.v. Vivace 

19.00 uur Mariaheide 
Woco door Hans van Bemmel 

m.m.v. de Krikkelbloazers 

19.00 uur Eerde Eucharistie met pastor Holterman 

19.00 uur Boerdonk Herdertjesviering  

20.00 uur H. Hart/H. Joh. Woco m.m.v. Gemengd koor H. Hart 

21.00 uur Veghel Lamber- Pastoor Smulders m.m.v. Love4music 

21.00 uur Erp Pater Charles m.m.v. Terpsichore 

AGENDA KERST PAROCHIEBREED 
Woco = woord en communiedienst 

 

09.00 uur Keldonk Pater van Buul 

09.30 uur Boerdonk Woco Hans van Bemmel 

09.30 uur Mariaheide Kerstverhaal voor kinderen 

10.00 uur 
Veghel Lamber-

tus 

Pastoor Smulders/Viona Boerefijn 

m.m.v. Gemengd koor 

10.00 uur Zijtaart Pastor Holterman  

10.00 uur Veghel H.Hart/H.J Woco m.m.v. Gemengd koor 

10.30 uur Mariaheide Woco m.m.v. Ceciliakoor 

11.00 uur Erp Pater Charles m.m.v. Herenkoor 

 Veghel Lambertus GEEN VIERING 

11.00 uur Erp Pastoor Smulders m.m.v. harmonie 

Kindje wiegen 



WOCO = Woord en Communie 

10.00 uur Veghel Lambertus  Pastoor Smulders m.m.v. de Cantorij 

10.00 uur Zijtaart Pastor Holterman 

10.00 uur H.Hart/H.Joh. Woco m.m.v. Gemengd koor H. Hart 

11.00 uur Erp Woco 

Agenda na kerst t/m 1 januari 2025 

Zondag 29 DECEMBER 

10.00 uur Veghel Lambertus  Pastoor Smulders m.m.v. Gemengd koor 

10.00 uur Veghel Lambertus  Pastoor Smulders m.m.v. A-M vd Laar 

Dinsdag 31 DECEMBER 

Woensdag 1 JANUARI 



God gaat een ‘heilig gesprek’ aan met jou. 
Sacra Conversazione         (Titiaan: Het heilig gesprek ca. 1560) 
 
Op Kerstavond lezen we uit het Evangelie van Lucas. Prachtige 
verhalen zijn het over de jonge ouders en hun Kind, over her-
ders, engelen en weidevelden. Zulke verhalen kunnen uitnodi-
gen tot afbeelding, zelfs tot schilderen. Van deze kerstverhalen 
van Lucas zijn dan ook mooie afbeeldingen gemaakt.  
Overigens volgens de legende was Lucas van beroep arts en 
schilder. Ook hij zou portretten van Maria en Jezus hebben ge-
maakt.  
In Venetië  hangen  maar liefs drie schilderijen, die aan hem 
worden toegeschreven. 
In de Italiaanse kunst van de 14e tot en met de 16e eeuw was 
een afbeelding van het ‘Heilig gesprek’ zeer  populair. Het laat 
Maria met Kind zien, vergezeld van een paar andere figuren, meestal heiligen. Maria en Jezus ‘tronen’ vaak 
letterlijk boven hen uit.  
De omstanders staren in de verte vroom omhoog, ze zijn dan ook niet echt bij het gesprek betrokken.  
Hoe anders schildert bijvoorbeeld Titiaan! (ca.1487- 1576) Zijn gesprek is warm en liefdevol: De H. Cathari-
na van Alexandrië kijkt het Kind aan en pakt zijn handje, Lucas de evangelist kijkt toe. Een blozende Maria 
toont vol trots haar Kind.  
Geen statigheid hier maar warmte en aandacht.   
                                                                                                                               
 
 
 
Wat een bekend tafereel, jonge ouders die trots hun kind tonen aan grootouders, familie en vrienden.  
Lijkt het al op iemand uit de familie? Een gesprek ontspint zich er wordt gelachen er is blijdschap om dit 
kleine kindje. 
Zo zou het moeten, maar het is helaas niet altijd zo vanzelfsprekend. Soms is er afstand en verwijdering 
tussen ouders en grootouders, tussen familieleden.  
En als het kind opgroeit blijft dan ‘het gesprek’ gaande? Hoe lastig is het niet, een puber die de deur   
dichtsmijt en naar zijn vrienden gaat, op een slaapkamer klinkt harde muziek, de klop op de deur wordt 
schijnbaar niet gehoord.  En ouders, luisteren zij nog, horen zij wat het kind zegt, vraagt, voelt?  
Hebben ze daar nog oren voor, tijd voor?  
Het is van alle tijden: Immers in het evangelie van Lucas lezen we ook hoe Jezus op twaalfjarige leeftijd in 
Jeruzalem bleef zonder dat zijn ouders het wisten. Zij waren daar voor het Pesachfeest. Jezus als puber: 
Jullie wisten het toch, ik moet mijn eigen weg gaan! Klinkt dat anders dan wanneer jongeren nu zeggen: 
Laat mij maar, het komt wel goed, maak je niet ongerust. 
En ook: Op de terugweg ontdekken Maria en Jozef dat Jezus zich niet in het reisgezelschap bevindt en de 
ouders keren weer terug naar Jeruzalem. Na drie dagen vinden ze hem in de Tempel. ‘Kind, wat heb je ons 
aangedaan’, vraagt zijn moeder. ‘We hebben je gezocht met angst in ons hart’.  
De verhalen van Lucas raken ons omdat het thema zo universeel is: geboorte en nieuw leven,  hoop en 
nieuwe mogelijkheden,  maar ook angst en bezorgdheid om elkaar.  
Kerst, bij uitstek een tijd om met elkaar ‘in gesprek’ te gaan. Niet zomaar een gesprek, maar wel een ge-
sprek dat bevrijdt, een gesprek dat verbindt een gesprek dat ons hart vrijmaakt zodat wij opnieuw gaan 
leven, werken en geloven vanuit een zuiver en ongecompliceerd hart.  
Kerst, bij uitstek een tijd om tijd en ruimte voor elkaar te maken. Tijd om hoop en liefde tot uitdrukking te 
brengen en de zorg om elkaar, om de schepping vorm te geven.  
 
Ik wens U, namens het pastorale team van de Franciscus Parochie 
Een zalig kerstfeest en vooral een gezegend Nieuw jaar     
             Pater Charles CSSp 


