
 

 

Voor u ligt de 5de editie van de nieuwsbrief 2025. Deze nieuwsbrief is een vervan-

ging van het Franciscusnieuws.  De kerngroepen Lambertus en H. Hart/H. Johannes 

willen u graag op de hoogte houden via deze nieuwsbrief die 1 x in de 2 maanden 

zal verschijnen.  Mocht u deze brief digitaal willen ontvangen dan kunt u een  

mailtje sturen naar: coordinator@franciscusparochiemeierijstad.nl 

Bankgegevens H. Franciscusparochie    NL23 RABO 0301 188 424 

Bankgegevens H. Hart/H. Johannes       NL51 RABO 0153 302 690 

Parochienummer bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur 0413-363115 

Rustpuntje: 
 

Soms zie je meer  
van jezelf  in de glans 
van iemand anders  
zijn of haar ogen, 
dan wanneer je  
voor de spiegel  
gaat staan. 
                       Lucas. 

QR-code voor een gift 
om onze parochie te 
ondersteunen. 

Nieuwe diaken per 1 oktober: Welkom Bas Leijtens 
 
 

Er is een belangrijke en verheugende mededeling over de  
bezetting van ons pastoraal team. 
Bisschop de Korte benoemt per 1 oktober a.s.  
de weleerwaarde heer diaken Bas Leijtens tot diaken van  
onze parochie. 
Diaken Bas Leijtens is 49 jaar en was de afgelopen jaren  
werkzaam in de parochie Heilige Willibrord in Valkenswaard.  
Het pastoraal team en het parochiebestuur zijn blij met deze 
benoeming van diaken Bas Leijtens en verwelkomen hem graag 
in onze parochie; We zijn blij met zijn persoon als versterking 
van ons pastoraal team.  
 
Bas Leijtens stelt zich voor op pagina 6.  
Zijn presentatieviering zal plaatsvinden op 19 oktober om  
10.00 uur in de Lambertuskerk in Veghel 

OPENLUCHTMIS IN HET JULIANAPARK 

 

In het Julianapark zal in kiosk 
“De Oester” op zondag  
5 oktober om 10.00 uur een 
openluchtviering plaatsvinden 
o.l.v. pater Charles m.m.v.  
pop en gospelkoor  
Love4music. 

Thema van de viering is:  
 

“Geloof en twijfel  
lopen hand in hand” 

Iedereen is van harte wel-
kom. 

Aangezien de zitplaatsen  
beperkt zijn is het verstandig 
om een eigen stoel of krukje 
mee te nemen. 
De viering in de Lambertus-
kerk komt hierdoor te  
vervallen. 

 

Traditioneel is het Ceciliafeest pas eind november maar 
omdat die tijd van het jaar ook beperkingen met zich  
meebrengt zijn wij, ook dit jaar weer, uitgeweken naar de 
start van ons nieuwe koorjaar, eind augustus.  
Onze jaarlijkse feestelijke bijeenkomst bracht ons dit keer 
naar de Orangerie in Eerde waar we startten met koffie/ 
thee en heerlijk gebak. 
Er was volop de gelegenheid om gezellig bij te praten, een 
wandeling te maken door de mooie omgeving en/of een 
spelletje te doen. Allerlei spelletjes kwamen op tafel en 
onder het genot van een drankje werd er fanatiek  
gespeeld en vooral veel gelachen. 
Vanaf 4 uur was de barbecue aan en werden vlees en vis 
vakkundig voor ons klaargemaakt. 
Al met al een fijne middag die zeker bijdraagt aan de  
gezelligheid en saamhorigheid op ons koor.  
Zin om mee te komen zingen? Wij zien u graag komen.  
Wij zijn een gemengd koor met op dit moment  
11 sopranen, 10 alten, 7 tenoren en 8 bassen. 
Kom eens luisteren en sfeer proeven op een donderdag-
avond vanaf half 8 in de Lambertus kerk.  
Voor meer informatie:  
Hélène van Dieperbeek, 06-38154312 



Rondleiding over de gewelven  
groot succes 

 

Elk jaar staan onze gidsen op zaterdagmiddagen in de  
vakantieperiode klaar om uitleg te geven aan  

belangstellenden in de Lambertuskerk.  
Dit jaar was er voor het eerst de mogelijkheid om 

ook naar boven te gaan “over de gewelven”.  
André Velthausz en Loes Kuijper hebben de  

bezoekers mee naar boven genomen. De bezoekers 
waren hier heel enthousiast over. 

Naast alle uitleg was er ook gelegenheid om mooie 
foto’s te maken en te genieten van het uitzicht.  

Op 13 en 14 september; tijdens het open  
monumentenweekend zal nogmaals naar boven  

gegaan worden. Op onze website kunt u zien of er 
nog kaartjes beschikbaar zijn. 

Monumentenweekend in de Lambertuskerk  
op 13 en 14 september 
 

Op zondag 14 september is het Monumentendag in Nederland. Onze Lambertuskerk is een  
Rijksmonument en zeker de moeite waard om te bezoeken.  
Ook is er die dag door SIEMei, de Heemkundekring Vehchele en   
de Lambertus-geloofsgemeenschap een gevarieerd 
programma opgesteld. Met 2 historische bussen 
wordt u o.a. ook naar de Lambertuskerk gereden 
waar verschillende gidsen klaar staan om over alle 
mooie aspecten van de Lambertuskerk te vertellen.  
De bussen rijden van 12.30 tot 16.00 uur, maar onze 
gidsen staan al om 11.30 uur voor u klaar! 
En niet alleen op zondag!  
Op zaterdag 13 september tussen 12.00 en 16.00 uur 
bent u ook van harte welkom om de Lambertuskerk 
een bezoek te brengen.  



3-9 Lambertus avondmis 18.45 uur 

4-9 Lambertus avondmis  18.45 uur 

6-9 
H. Hart woco werkgroep 

Gemengd Koor HH/HJ 
19.00 uur 

7-9 
Lambertus Woco  

J vd Voort  de Cantorij 
10.00 uur 

10-9 Lambertus avondmis 18.45 uur 

11-9 Lambertus avondmis 18.45 uur 

14-9 
Lambertus Smulders 

De Cantorij 
10.00 uur 

14-9 
H. Hart J Hamers 

Gemend koor HH/HJ 
10.00 uur 

17-9 Lambertus avondmis 18.45 uur 

18-9 
Lambertus  

seniorenviering 
15.00 uur 

18-9 Lambertus avondmis 18.45 uur 

20-9 
H. Hart Smulders 

De Vlinders 
19.00 uur 

21-9 

Lambertus Smulders 

Bevrijdings/gildemis 

Gemengd koor 

10.00 uur 

24-9 
Lambertus  

GEEN avondmis 
 

25-9 
Lambertus  

GEEN avondmis 
 

28-9 
Lambertus A-M Post 

Gemengd koor 
10.00 uur 

28-9 
H. Hart A vd Steen 

Gemengd koor HH/HJ 
10.00 uur 

28-9 
H. Hart pater Charles 

Filipijnse viering 
14.00 uur 

WOCO = Woord en Communie 

AGENDA VIERINGEN 

Bouwdorp 40 jaar 
Dit jaar was het 40-jarig jubileum van het bouwdorp.  

Voor dit jubileum is aan Jolijn van het familiepastoraat gevraagd  
of dit jaar het kerkje weer terug kon komen.  

Jolijn heeft samen met leden van M25, Holy Hangout en enkele  
bouwmannen op zondag dit mooie kerkje gemaakt.  

De “glas in loodramen” van de vroegere kerk zijn van de zolder  
gehaald en weer hiervoor gebruikt.  

Vanaf dinsdag was het kerkje elke dag te bezoeken en werden  
er leuke activiteiten gedaan; zoals een kaarsje maken voor….. 

Beste parochianen, 
 

 

70 jaar H. Hartkerk Veghel, tijd om even stil te staan bij deze mijlpaal. 

Dit doen we graag op zaterdag 11 oktober 2025 van 14.00u tot 16.30u.  
U bent van harte welkom op deze middag.  

Voor de organisatie is het fijn als u laat weten dat u komt. 
U kunt zich aanmelden via veghelhhart@franciscusparochiemeierijstad.nl  

of telefonisch bij Christien Vermeulen tel. 06 2214 7303 

javascript:;


Volwassencatechese: deze oproep is voor jou bedoeld! 
 

U bent 18 jaar of ouder? U wilt opgenomen worden  in de Katholieke Kerk (d.w.z. het doopsel, de Eucharistie en het vormsel  
ontvangen), maar u weet niet wat te doen? Deze oproep is voor jou bedoelt. 
 

Vanaf 2 Oktober 2025 beginnen we met een nieuwe voorbereidingstraject.  
De bijeenkomsten vinden plaats elke eerste donderdag van de maand om 19uur in Veghel (parochie centrum) 
en staan in het teken van ontmoeten – inhoud – gesprek en gebed . 
Tot en met eind september kunt u zich aanmelden via coordinator@franciscusparochiemeierijstad.nl 
 

Programma: 
Oktober: Eerste avond 2 oktober  
Thema:  De Bijbel: het Woord van God  
November: Tweede avond 6 november 
Thema: God, Jezus, de H. Geest 
December: Derde avond 4 december (voorbereiding op de eerste trap)  
Thema: De Advent en de Kerstkring 
 

Elke derde dinsdag van de volwassenavond: verbinding en verdieping 
 

Eerste trap: Plechtigheid van de opneming van de geloofsleerlingen. 
Paaswake: De doopviering vindt plaats in Veghel. 
Pinksteren: Het vormsel vindt plaats in Den Bosch. (de Kathedraal). 

 

Mariavieringen 
Liefde en aandacht 

 
Oktober komt weer dichterbij en dat is vanouds een maand voor Maria,  

we noemen het ook wel de Rozenkransmaand. 
In deze maand bidden veel mensen de rozenkrans om dichter bij  

Maria en Jezus te zijn.  
De rozenkrans is een speciaal gebed waarbij we nadenken over belangrijke 

momenten in het leven van Jezus en Maria, de zogenaamde  
geheimen van de rozenkrans.  

 
Al vele jaren vieren we dat in de Lambertuskerk in Veghel.  

Ook dit jaar is er in oktober elke maandagavond een Mariaviering. 
De viering begint om 18.45u en zal -zoals gewoonlijk- muzikaal  

worden ondersteund. 
 

U bent van harte welkom op  
maandagavond 6, 13, 20 en 27 oktober. 
Tot ziens! (werkgroep Mariavieringen) 

 

Effe binnenlopen 

Een kopje koffie of thee, gezelschap  

een gesprek, u bent van harte welkom! 

 

 11 september 

9 oktober 

13 november 

11 december 

 

Van 10 tot 11 uur 

Burg de Kuijperlaan 1 

Werkzaamheden Lambertus begraafplaats  
De urnenbakken op de begraafplaats van de Lambertus in Veghel zijn na jaren toe aan 
vervanging. Eind september start daarom een zorgvuldig uitgevoerd project om deze te 
vernieuwen.  
De werkzaamheden duren ongeveer twee maanden. Het gaat om de rijen D, E, H en J.  
Nabestaanden zijn hiervoor met een brief op de hoogte gesteld. Tijdens het vervangen 
wordt een gedenksteen of ornament tijdelijk weggehaald en indien nodig ook wat be-
planting. Na afloop wordt alles netjes teruggeplaatst, zodat het graf weer zoveel moge-
lijk in de oorspronkelijke staat hersteld wordt. Voor vragen of meer informatie kan er 
gebeld worden op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 0413-355558. 



1-10 Lambertus avondmis 18.45 uur 

2-10 
Lambertus  

GEEN avondmis 
 

4-10 
H. Hart Charles 

Gemengd koor HH/HJ 
19.00 uur 

5-10 
Buitenviering Julianapark 

Charles Love4music 
10.00 uur 

5-10 
Lambertus verplaatst 

naar Julianapark 
 

6-10 Lambertus Mariaviering 18.45 uur 

8-10 Lambertus avondmis 18.45 uur 

9-10 
Lambertus  

GEEN avondmis 
 

12-10 

Lambertus Smulders  

Familiepastoraat 

De Vlinders 

10.00 uur 

12-10 
H. Hart B Vissers 

Gemengd koor HH/HJ 
10.00 uur 

13-10 Lambertus Mariaviering 18.45 uur 

15-10 Lambertus avondmis 18.45 uur 

16-10 
Lambertus  

seniorenviering 
15.00 uur 

16-10 Lambertus avondmis 18.45 uur 

18-10 
H. Hart Smulders 

De Cantorij 
19.00 uur 

19-10 
Lambertus presentatie 

Bas Leijtens 
10.00 uur 

20-10 Lambertus Mariaviering 18.45 uur 

22-10 Lambertus avondmis 18.45 uur 

23-10 Lambertus avondmis 18.45 uur 

26-10 
Lambertus Smulders 

Gemengd koor 
10.00 uur 

26-10 
H. Hart J v Zutphen 

Gemengd koor HH/HJ 
10.00 uur 

26-10 
H. Hart Charles 

Filipijnse viering 
14.00 uur 

27-10 Lambertus Mariaviering 18.45 uur 

29-10 Lambertus avondmis 18.45 uur 

30-10 Lambertus avondmis 18.45 uur 

AGENDA VIERINGEN 
WOCO = Woord en Communie 

TELEFOONDIENST DIAKONIE ZOEKT VRIJWILLIGERS 

De Hulpdienst Diakonie heeft dringend behoefte aan versterking van de groep vrijwilligers 
die de telefoondienst van de diakonie laten functioneren. 
Mogelijk vraagt u zich af: wat doet de hulpdienst van de diakonie. 
Kort gezegd komt het er op neer dat door vrijwilligers hulp geboden wordt bij het uitvoeren 
van klussen en bij het vervoer van hulpvragers naar een bestemming die ze anders niet  
kunnen bereiken. Denk hierbij aan bezoek aan kapper, huisarts, ziekenhuis, vrienden, Pieter 
Breughelhuis en het Leijhuis. 
Om deze hulp te kunnen krijgen bellen de hulpvragers naar een centraal nummer van de 
telefoondienst. Daar wordt opgenomen door een lid van de vrijwilligersgroep van de  
telefoondienst. De telefoondienst werkt gewoon in je eigen huis met je eigen telefoon. 
De telefoondienst is bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur in de ochtend en  
‘s avonds van 19.00 tot 21.00 uur. 
Elke vrijwilliger neemt één keer per 14 dagen een van deze diensten 
voor zijn of haar  rekening. 
Omdat door omstandigheden enkele leden helaas hun medewerking  
hebben moeten beëindigen, heeft de telefoondienst dringend behoefte 
aan versterking. 
 
Denkt u, dat is wel iets voor mij, ik heb nog wel een paar uurtjes in de 
veertien dagen beschikbaar om me in te zetten voor mensen die hulp 
vragen? 
Aarzel niet en neem contact op met de voorzitter van de Telefoondienst 
Frits Swinkels 06-30744455 

Wij zijn op zoek! 

Parochiecentrum Franciscus/Lambertus zoekt; 
Voor ons parochiecentrum zijn wij naarstig op zoek naar een extra gastdame of gastheer om 
als regelmatige invalkracht ons team te versterken.  
Van hem/haar wordt verwacht van 9.00 -12.00 uur aanwezig te zijn,  
met als belangrijkste taken; het openen van de voordeur en mensen te 
woord staan, de binnenkomende telefoontjes aan te nemen en de  
ochtendkoffie te verzorgen. Natuurlijk wordt u de eerste tijd hierin  
bijgestaan door een ervaren kracht. 
Aanmelden kan telefonisch; parochiecentrum 0413-363115 of per 
mail; coordinator@franciscusparochiemeierijstad.nl 

WIE-O-WIE ?? 

mailto:coordinator@franciscusparochiemeierijstad.nl


Wie is diaken Bas Leijtens?  
 

Nu het nieuwe schooljaar is begonnen mag ik beginnen met een nieuwe benoeming in een voor mij  
nieuwe parochie. Ik ben diaken Bas Leijtens (*1976), 49 jaar oud. Ik ben geboren in Drunen (Gemeente 
Heusden). Vader (*1948) en moeder (*1953) wonen in Drunen, alsook mijn broer (*1979).  
Mijn kerkelijke loopbaan ben ik al vroeg begonnen. In 1984 ben ik als jongeman misdienaar geworden en 
later acoliet in de Lambertuskerk van Drunen. Kort daarna was ik bezoldigd parttime koster in diezelfde 
kerk. Ondertussen studeerde ik verpleegkunde in Vught. In 1998 verhuisde ik na de voltooiing van mijn  
opleiding naar Geldrop om daar mijn kosterstaken verder voort te zetten, maar dan fulltime met  
daarnaast ook enkele pastorale taken.  
In 1999 ben ik naast het werk gaan studeren aan de Fontys HBO in Sittard ‘Godsdienst en pastoraal werk’. 
Na het behalen van de bachelor ben ik overgestapt naar het Theologisch Instituut Bonifatius in het  
Bisdom van Haarlem-Amsterdam om aldaar verder filosofie en theologie te gaan studeren. Deze opleiding 
is gelieerd aan de Pauselijke Universiteit van St. Jan van Lateranen in Rome. Binnen deze opleiding heb ik 
mijn bachelor behaald (2012) en mijn licentiaat (2022). In mei 2012 ben ik door de bisschop van  
’s-Hertogenbosch benoemd tot pastoraal werker binnen de Nicolaas parochie in Valkenswaard. Op  
10 november 2012 ontving ik de diakenwijding uit handen van de toenmalige bisschop, Mgr. A.L.M.  
Hurkmans. Met de diakenwijding ben ik direct benoemd als diaken voor de Willibrordparochie die drie 
voormalige parochies omvat met vijf kerkdorpen. Bijna 13 jaar heb ik mogen werken in de Willibrord pa-
rochie en heb al verschillende medecollega’s zien komen en gaan. Onlangs mocht ik - in dankbaarheid - 
mijn 12,5 jarig diakenjubileum vieren binnen deze parochie.  
Onze bisschop, “Mgr. de Korte heeft mij onlangs gevraagd om een nieuwe parochie te aanvaarden en heb 
in een kort tijdsbestek deze vraag positief beantwoord. Van de Franciscusparochie weet ik nog niet veel. 
Maar dat zal zeker goed komen. De pastorie van Waalre dorp zal ik binnenkort gaan verlaten om in de 
pastorie van de Servatiuskerk in Erp te gaan wonen. Maar heel uitdrukkelijk wil ik samen met mijn  
collega’s van het pastorale team inzetbaar zijn in het grote geheel van de parochie.  
In de afgelopen jaren heb ik in de parochie ervaren hoe belangrijk het is om contact te zoeken met  
mensen in lief en leed en ook laagdrempelig bereikbaar te zijn. Graag zoek ik de mensen op waar ze zijn.  
Gewoon zelf de boodschappen doen in de supermarkt, betrokken willen zijn in het verenigingsleven zoals 
carnaval, het gildewezen, enz., enz. en de nodige huisbezoeken afleggen om mensen te ontmoeten waar 
ze zich bevinden.  
Natuurlijk kan ik nog veel meer vertellen, maar dan zult u een heel boekwerk moeten lezen. Daarom wil ik 
graag de tijd nemen om u te ontmoeten en nader kennis te maken. Onze bisschop spreekt vaak over ‘de 
verantwoordelijkheid van iedere gelovige (op grond van het eens ontvangen doopsel) om mee te werken 
aan de opbouw van het Koninkrijk van God’. En daar wil ik graag met u als parochianen, vrijwilligers en 
zeker met het nieuwe pastorale team van harte aan meewerken. Graag tot snel!  
 
Diaken drs. Bas Leijtens, lic.    


