
 
Het nieuwe jaar des Heren 2026 is begonnen. In alle plechtigheid en met dankbaarheid
wensen wij u allen een gezegend nieuwjaar toe. We horen vaak mensen zeggen: ‘Wat
gaat de tijd toch snel.’ De weken en de maanden volgen elkaar in hoog tempo op; het lijkt
soms alsof het leven aan ons voorbijglijdt. En toch krijgen we aan het begin van een
nieuw jaar opnieuw een lege agenda of kalender in handen. De eerste afspraken worden
genoteerd, plannen gemaakt, verwachtingen uitgesproken. Maar het nieuwe jaar brengt
meer dan alleen nieuwe data en verplichtingen. Het nodigt ons uit tot bezinning. Wat zal
dit nieuwe jaar ons brengen? Welke vreugde en welke zorgen liggen er op ons pad? 
Wat mogen wij hopen, en wat leggen wij in Gods handen?
Als gelovige mensen mogen wij dit nieuwe jaar beginnen
in vertrouwen. Niet alles ligt in onze macht, maar wij weten 
ons gedragen door Gods nabijheid. Hij gaat met ons mee, 
dag na dag, in wat ons te wachten staat. In momenten van 
vreugde mogen wij dankbaar zijn; in tijden van onzekerheid 
mogen wij ons toevertrouwen aan Hem die ons leven kent 
en leidt. Moge het jaar 2026 voor ons allen een jaar zijn van 
geloof, hoop en liefde. Een jaar waarin wij oog hebben voor 
elkaar, waarin wij mogen groeien in vertrouwen op God, en 
waarin wij steeds opnieuw mogen ervaren dat wij niet alleen 
onderweg zijn. 
Zo wensen wij u allen van harte een gezegend nieuwjaar.
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Diaken Leijtens is Gildeheer geworden in Erp
Pastoor Rombauts was van 1979 actief in de parochiekerken
van Erp en later ook Boerdonk. In zijn pastorale periode was
Pastoor Rombauts ook gildeheer van het gilde Onze Lieve
Vrouwe en St. Catharina. Na zijn overlijden was het gilde
twee jaar zonder gildeheer. Op zondag 23 november hield
het gilde haar jaarlijkse teerdag. Tijdens deze dag is diaken
Leijtens aangetreden als nieuwe gildeheer van het Erpse
gilde. Als teken van zijn eretitel binnen het gilde hing koning
Remco Verhoeven de diaken een rode sjerp om en reikte
hem de zwarte hoed met veer aan. Wij wensen het Erpse
gilde een mooi nieuw gildejaar toe!

Hulpdienst Diakonie Veghel zoekt chauffeurs voor de Vervoersdienst De hulpvragen bij
de Hulpdienst Diakonie nemen toe, met name bij onze Vervoersdienst. Wij kunnen mensen
gebruiken die met eigen vervoer mensen vervoeren naar ziekenhuis, arts, familie,
dagbesteding enz.enz. Heb je tijd vrij? Wil je die zinvol besteden? Dan ben je bij ons aan
het goede adres. Antoon van der Steen 0413-319402 of via email: antoon.steen@planet.nl



Een nieuw Lectionarium jaar A
Begin november 2025 is het nieuwe 
Nederlandse Lectionarium jaar A voor de Nederlandse Kerkprovincie 
verschenen. Het lectionarium bevat de Bijbelse teksten voor de 
zondagen, hoogfeesten en andere vieringen die op zondag kunnen 
vallen en is een herziening, aanvulling en correctie van het bestaande 
lectionarium uit 1971 (en de herdrukken ervan). Er zijn ook praktische 
hulpuitgaven beschikbaar, zoals de handzame, kleine versie van het lectionarium. 
Het nieuwe lectionarium bevat de lezingen voor jaar A, dat één keer in de drie jaar
wederkeert en vooral in het teken van de evangelist Mattheüs staat. 
Nieuw is ook de vertaalde inleiding van de Latijnse editie, waarin de betekenis,
achtergrond en principes van de orde van de lezingen wordt toegelicht. Deze
introductie helpt om de liturgische lezing van het Woord van God in de katholieke
eredienst beter te begrijpen. Een nieuw lectionarium betekent niet alleen een nieuw
boek in de kerken, maar ook de liturgische Schriftlezingen die vanaf Advent 2025 van
kracht gaan. Een volgende stap is dat het altaarmissaal vervangen zal worden. Ook dit
grote dikke boek met alle gebeden voor de eucharistievieringen dat op het altaar ligt is
vanaf 1975 niet meer vervangen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de
Nationale Raad voor Liturgie: www.rkliturgie.nl

In november vierden we in de H. Hartkerk haar 70 jarig bestaan. 

Na jaren in een noodkerk gevierd te hebben (die jaren tellen ook), stond de nieuwe H.
Hartkerk er. Maar wat is een kerk zonder eigen koor? De koppen werden bij elkaar
gestoken, er werden een dirigent en organist gezocht en door mond tot mond reclame
kwam er een echt gemengd koor, met de toepasselijke naam: Heilig Hartkoor. Jaren
van volle kerken, verschillende koren (kinderkoor, jongerenkoor, dames-, heren- en
gemengd koor) volgden. In 2017 sluit de Johanneskerk in Veghel-Zuid, en gaat verder
samen met de H. Hartkerk. En na enige tijd fuseren ook de koren tot 1 H. Hartkoor onder
leiding van Wim van de Louw. De tijd gaat door. Het kerkbezoek neemt af, sommige
koren stoppen, maar niet het gemengd koor. Naast het gezellig samenzijn en samen
zingen tijdens repetities zorgen zij al ruim 60 jaar voor een muzikale ondersteuning van
vieringen, en niet alleen in de H. Hartkerk. Samen zingen verbindt, en zo zorgt het koor al
jarenlang voor een stukje cement in de samenleving op belangrijke momenten. En dat
mag gevierd worden!  Op zaterdag 22 november stonden we hierbij stil met een
feestelijke heilige mis.  De viering, met pater Holterman, werd -natuurlijk- muzikaal
ondersteund door het koor. Bijzonder om te vermelden is dat een van de koorleden,
Gerard van de Oever, al ruim 60 jaar lid is van een koor in Veghel (het Lambertus-,
Johannes- èn H. Hartkoor), en nog steeds wekelijks actief meezingt. Na afloop van de H.
Mis was er gelegenheid om gezellig na te praten en de koorleden te feliciteren met dit
mooie jubileum! Op zondag vierde het koor in kleine kring 60 jaar H. Hartkoor met een
gezellige middag en een heerlijk buffet!



Vooraankondiging: de bisschop komt naar de parochie 
Onze bisschop Mgr. De Korte viert doorgaans op de normale zondagen in 
één van de parochiekerken binnen zijn Bisdom. Op zondag 8 februari om 
11.00 uur komt onze bisschop de eucharistie vieren in de H. Servatiuskerk in Erp. 
Het Herenkoor van de Servatiuskerk luistert deze viering op. Ook het gilde van 
Onze Lieve Vrouwe en St. Catharina is aanwezig. Naast onze bisschop zullen ook pastor
Bruceline en diaken Leijtens aanwezig zijn. Na deze dienst is er koffie en thee. 
Iedereen is van harte welkom! 

HARTELIJK DANK!!
 

Dat zeggen we tegen al die parochianen die in de afgelopen weken zo
ruimhartig gegeven hebben. De kratten van de Diaconale kerstactie
‘Geef en Neem’ in de kerkportalen werden regelmatig goed gevuld. In
de geloofsgemeenschappen waar men de deelhuisjes extra onder de
aandacht bracht, was eenzelfde geluid te horen. 

Van 17 t/m 25 januari vindt de inzameling
van oude gereedschappen plaats in alle
geloofsgemeenschappen. U hebt vast nog
wel ergens oud gereedschap (mag ook
elektrisch gereedschap zijn) liggen. Maar
rollators, rolstoelen of naaimachines mogen
ook. Bij onderstaande adressen staan er ook
nog inzamelkisten  t.w.

WijNu gebouw Wilgenstraat 17 Veghel,
Garage van der Heijden Pastoor
Clercxstraat 34 Zijtaart
Van Grunsven Doe Het Zelf Cruijgenstraat
14 Erp

Indien u grotere partij gereedschap heeft, dan zijn wij altijd bereid om deze bij u op te
komen halen. Een telefoontje naar de Solidariteitswerkplaats is voldoende.
Telefoonnummer: 06-83781944 ( alleen tussen 9 en 12) of 06-83650234

Doordat de inhoud van kratten en deelhuisjes regelmatig veranderde bleek, en dat was
de bedoeling van deze actie, dat de levensmiddelen en aanverwante artikelen hun weg
ook echt gevonden hebben naar diegene die het nodig hadden. 
Zo hebben we als Franciscusparochie een flink aantal medemensen blij kunnen maken.
Superfijn en nogmaals hartelijk dank!
(Alle overgebleven artikelen worden aan de Voedselbank Veghel gedoneerd.) 



Ook in 2026 zijn er in diverse van onze geloofsgemeenschappen kleine, maar fijne
momenten van ontmoeting en groeiende onderlinge verbinding onder het genot van
een lekker kopje koffie of thee. Wellicht maakte u er al eens gebruik van. Iedere keer
opnieuw blijken het voor degene die aansluiten hele gezellige en waardevolle
momenten. Ook U bent daarbij natuurlijk van harte welkom; probeer het gewoon eens.
We zetten ze even op een rijtje; 
● In de Lambertus(kerk) Veghel kan dat elke 1ste zondag van de maand na de viering
van 10.00 uur. In ons parochiecentrum aan de Burg. de Kuijperlaan 1 is er elke tweede
donderdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur het zogenaamde ‘effe binnenlopen’ 
● In de H.Hart/H.Johanneskerk kan dat elke 1ste en 3de zondag na de viering van 10.00
uur. 
● In Mariaheide is elke 1ste en 3de zondag van de maand na de viering van 10.30 uur
koffie drinken in het Koetshuis.
● In Keldonk is elke 2de en 4de zondag na de viering van 09.00 uur koffie drinken in de
Pastoorskamer.
● In Eerde is er op 25 januari en op 22 februari na de viering van 10.00 uur koffie
drinken.
● In Erp is er elke 4de zondag na de viering van 11 uur koffie drinken.

Stichting Steunberen van de H. Lambertuskerk in Veghel
De Lambertuskerk in Veghel is een van de mooiste monumentale gebouwen welke door de
Limburgse architect en Rijksbouwmeester Pierre Cuypers is ontworpen en gebouwd. Het
onderhoud ervan is enorm kostbaar. De middelen om dit monument ook voor de volgende
generatie te behouden en waar mogelijk terug te brengen naar de oorspronkelijke staat,
worden schaars. 
De Stichting Steunberen H. Lambertus is een non-profit organisatie welke ten doel heeft de
Lambertuskerk en het daarbij behorende monumentale kerkhof de hiervoor benodigde
financiële middelen ter beschikking te stellen om de nalatenschap van Pierre Cuypers te
bewaren voor het nageslacht.
Projecten die mede door de stichting zijn gerealiseerd zijn:
· Restauratie van de biechtstoelen
· Reparatie Labyrinth ingang kerk
· Vervanging van de gehele elektrische installatie van de 
  Lambertuskerk
· Restauratie van de arcaturen aan de frontzijde van de kerk.
Stichting Steunberen is een (culturele) ANBI stichting, 
hetgeen inhoudt dat legaten, donaties en schenkingen 
aftrekbaar zijn van de belastingen. Mocht u een incidentele 
of periodieke schenking willen doen of in uw testament en/of 
nalatenschap ruimte zien om de Stichting Steunberen te 
ondersteunen dan zijn wij U - en daarmee ook de Veghelse 
gemeenschap - zeer erkentelijk. Het bankrekening nummer 
van de stichting is: NL04 RABO 0150 8705 82 
T.N.V. STICHTING STEUNBEREN VAN LAMBERTUS
Het bestuur van de stichting:
· Voorzitter: Paul van den Broek,      Lid: Gertrude van den Elzen
· Secretaris: André Velthausz,          Lid: Ad Wonders
· Penningmeester: Rogér Baijens    Lid: Marc Tooten        www.steunberen-van-lambertus.nl



Lichtpuntjes tellen in de Lambertuskerk Veghel
Dit jaar was de voorbereiding op Kerstmis in de Lambertuskerk
groter dan ooit! Dankzij onze nieuwe, hele grote adventskalender
werd de advent een ontdekkingstocht voor jong en oud.
Elke dag was het weer een verrassing: welk Bijbelvers zou er
vandaag staan? Naast woorden van inspiratie kregen we
dagelijks een actie of gebed mee om de boodschap van Jezus
echt tot leven te wekken. Het was een prachtige manier om als
gemeenschap samen naar het kerstfeest toe te groeien.
Bedankt aan iedereen die mee heeft geholpen en mee heeft
geleefd. Samen hebben we het Licht van Jezus stap voor stap
dichterbij gebracht.

Creativiteit & Kerstvibes bij de Holy Hangout
Wat krijg je als je een groep enthousiaste jongeren, een
flinke stapel dennentakken en diaken Bas bij elkaar zet? Een
topavond! Op de vooravond van de Advent kwamen we bij
elkaar voor een nieuwe Holy Hangout. 
Wat hebben we gedaan?
DIY Adventskransen: Van basic 
groen naar ware kunstwerkjes.
Good Vibes: Goede gesprekken over toeleven naar Kerst.
Extra Power: Diaken Bas heeft alle kransen gezegend, zodat
we met een extra bijzonder gevoel aan de feestdagen
konden beginnen.
Het was super gezellig en de resultaten mochten er wezen!
Wil jij de volgende keer ook meedoen? Pak je agenda erbij,
want op 30 januari gaan we weer los. Dan maken we onze
eigen kaarsen (perfect voor de donkere winterdagen). 
Zien we je daar?

Een bijzonder bezoek: Sinterklaas in de Heilig Hartkerk
Op zondag 5 december beleefden we een bijzondere viering in de
Heilig Hartkerk. Het thema van deze eerste adventszondag was "Hij
komt...". Dit verwees natuurlijk naar het wachten op de komst van het
Kindje Jezus en het licht dat Hij in de wereld brengt, maar dit jaar
kreeg het thema nog een extra feestelijke betekenis. Annemarie las
een brief voor die de geloofsgemeenschap had ontvangen van
niemand minder dan Sint Nicolaas. Hij schreef dat hij deze zondag
graag de kerk wilde bezoeken. De Sint nam uitgebreid de tijd en ging
zelfs de helft van de viering mee voor! Samen spraken we over
belangrijke waarden zoals dankbaarheid en goed zijn voor je
naasten. Inmiddels is de Goedheiligman weer veilig teruggekeerd
naar Spanje. Wij kijken terug op een zeer geslaagd en hartelijk 
bezoek. Dank u, Sinterklaasje!



Kindje Wiegen – 1e Kerstdag
Even ontsnappen aan de drukte van het
kerstontbijt, de kerstlunch en het kerstdiner: tijdens
Kindje Wiegen stond samen beleven centraal. Het
kerstverhaal werd met aandacht voorgelezen,
waarna diaken Bas Leijtens het verhaal op een
toegankelijke en inspirerende manier toelichtte
voor zowel kinderen als ouders. Tussendoor klonken
de vertrouwde kerstliedjes, waarbij jong en oud uit
volle borst meezongen. Na het verhaal en de liedjes
werd de inmiddels slapende Jezus weer liefdevol
teruggebracht naar de stal. De feestelijke middag
werd sfeervol afgesloten door Love4music, die met
enkele nummers uit hun repertoire voor een warme
muzikale afsluiting zorgde. 

Pannenkoeken, Puzzels en een Prachtige Traditie: 
Open Kerkdag Lambertus Veghel op 1 februari!

                                                                                    Is het al een traditie? Jazeker! 
                                                                                    Voor de vierde keer op rij zetten we op 
                                                                                    1 februari de deuren van de Lambertuskerk
                                                                                    wijd open. 
                                                                                    We vieren Maria Lichtmis en dat doen we 
                                                                                    op een manier die je niet wilt missen. 
                                                                                    Kom je ook?
                                                                                    Of je nu komt voor de gezelligheid, 
                                                                                    het lekkere eten of de spanning: 
                                                                                    er is voor ieder wat wils!
                                                                                    10.00 uur: Warme familieviering (Woco)                     
                                                                                    met daarna koffie, thee en limonade.
                                                                                    12.00 – 14.00 uur: Speuren en Pannenkoeken!
                                                                                    Na de viering kunnen de kinderen op 
                                                                                    ontdekkingstocht tijdens een spannende 
                                                                                    speurtocht door de geheime hoekjes 
                                                                                    van de kerk. 
                                                                                    We bakken 'gouden zonnetjes' voor iedereen.
                                                                                    16.00 uur: Locked Up! 
                                                                                    De kerk gaat op slot voor een bloedstollende 
                                                                                    Escaperoom voor jongeren. 
                                                                                    Krijgen jullie de deur weer open?
                                                                                    Waarom pannenkoeken? Omdat ze rond en 
                                                                                    goud zijn, net als de zon. Met Maria Lichtmis
                                                                                    vieren we dat het licht wint van het donker. 
                                                                                    En zeg nu zelf: licht en geluk proeven was nog 
nooit zo lekker! Meedoen aan de Escaperoom?  Meld je snel aan via 
wonderzoeken@franciscusparochiemeierijstad.nl want de plekken zijn beperkt!



3-1-2026 19:00u
Smulders/Bruceli
ne/Diaken Bas

H.Hart/H.Joh. Eucharistie
Openbaring van de Heer /
samenzang

4-1-2026 10:00u Diaken Bas
Lambertuskerk
Veghel

Woco Drie-Koningen / Love4music

4-1-2026 10:00u Werkgroep H.Hart/H.Joh. Woco
Openbaring van de Heer
Gemengd HH/HJ

4-1-2026 10:00u Bruceline Zijtaart Eucharistie Openbaring van de Heer

4-1-2026 10:30u Holterman Mariaheide Eucharistie Openbaring van de Heer /
Ceciliakoor

4-1-2026 11:00u Smulders Erp Eucharistie
Openbaring van de Heer
mmv Herenkoor

10-1-2026 19:00u Smulders Eerde Eucharistie Doop van de Heer /
Gemengd koor

10-1-2026 19:00u
Bruceline/Diaken
Bas

Boerdonk Eucharistie Doop van de Heer

10-1-2026 19:00u Holterman H.Hart/H.Joh Eucharistie
Doop van de Heer /
Gemengd koor HH/HJ

11-1-2026 09:00u
v Buul/Diaken
Bas

Keldonk Eucharistie
Doop van de Heer /
Gemengd koor

11-1-2026 10:00u Smulders
Lambertuskerk
Veghel

Eucharistie
Doop van de Heer / De
Cantorij

11-1-2026 10:00u Holterman Zijtaart Eucharistie Doop van de Heer

11-1-2026 11:00u
Bruceline/Diaken
Bas

Erp Eucharistie Doop van de Heer / Sonja

17-1-2026 19:00u
Smulders/Bruceli
ne/Diaken Bas

H.Hart/H.Joh. Eucharistie
2e zaterdag door het jaar A-
M vd Laar

18-1-2026 10:00u Smulders Lambertus Veghel Eucharistie
2e zondag door het jaar
Gemengd koor Lamb V

18-1-2026 10:00u Werkgroep H.Hart/H.Joh. Woco 2e zondag door het jaar

18-1-2026 10:00u Holterman Zijtaart Eucharistie 2e zondag door het jaar

18-1-2026 10:30u Diaken Bas Mariaheide Woco 2e zondag door het jaar /
Ceciliakoor

18-1-2026 11:00u Bruceline Erp Eucharistie
2e zondag door het jaar
Sonja

agenda vieringen

januari / februari



24-1-2026 19:00u
Bruceline/Diaken
Bas

Boerdonk Eucharistie 3e zaterdag door het jaar

24-1-2026 19:00u Smulders H.Hart/H.Joh. Eucharistie
3e zaterdag door het jaar /
samenzang

25-1-2026 09:00u v Buul Keldonk Eucharistie 3e zondag door het jaar /
Bel Canto

25-1-2026 10:00u Smulders Lambertus Veghel Eucharistie
3e zondag door het jaar / de
Cantorij

25-1-2026 10:00u Holterman Eerde Eucharistie 3e zondag door het jaar /
Gemengd koor

25-1-2026 10:00u werkgroep Zijtaart Woco 3e zondag door het jaar

25-1-2026 11:00u
Bruceline/Diaken
Bas

Erp Eucharistie 3e zondag door het jaar

25-1-2026 14:00u Christoffer H.Hart/H.Joh. Eucharistie Filipijnse viering

31-1-2026 19:00u
Smulders/Bruceli
ne/Diaken Bas

H.Hart/H.Joh. Eucharistie
4e zaterdag d. h. jaar
Gemengd koor HH/HJ

1-2-2026 10:00u Diaken Bas
Lambertuskerk
Veghel

Woco
Maria lichtmis/open kerk
familiepastoraat / De
Vlinders

1-2-2026 10:00u Werkgroep H.Hart/H.Joh. Woco
4e zondag door het jaar /
Gemengd koor HH/HJ

1-2-2026 10:00u Bruceline Zijtaart Eucharistie 4e zondag door het jaar

1-2-2026 10:30u Holterman Mariaheide Eucharistie 4e zondag door het jaar /
Ceciliakoor

1-2-2026 11:00u Smulders Erp Eucharistie
4e zondag door het jaar
Sonja

7-2-2026 19:00u Smulders Eerde Eucharistie
5e zaterdag door het jaar /
Gemengd koor

7-2-2026 19:00u
Bruceline/Diaken
Bas

Boerdonk Eucharistie 5e zaterdag door het jaar

7-2-2026 19:00u Holterman H.Hart/H.Joh Eucharistie
5e zaterdag d. h. jaar
Gemengd koor HH/HJ

8-2-2026 09:00u
v Buul/Diaken
Bas

Keldonk Eucharistie
5e zondag door het jaar
Gemengd koor

8-2-2026 10:00u Smulders
Lambertuskerk
Veghel

Eucharistie
5e zondag door het jaar
Gemengd koor Lamb V

8-2-2026 10:00u Holterman Zijtaart Eucharistie 5e zondag door het jaar

8-2-2026 11:00u
Bisschop/Bruceli
ne/Diaken Bas

Erp Eucharistie
5e zondag door het jaar
Herenkoor



14-2-2026 19:00u
Smulders/Brucel
ine/diaken Bas

H.Hart/H.Joh. Eucharistie
6e zaterdag door het jaar /
De Cantorij

               

14-2-2026 19:00u Werkgroep Eerde Woco Carnaval

15-2-2026 10:00u Smulders Lambertus Veghel Eucharistie Carnaval / Love4music

15-2-2026 10:00u Werkgroep Keldonk Woco
Carnaval Bendebedeband en
Bel Canto

15-2-2026 10:00u Holterman Zijtaart Eucharistie Carnaval

15-2-2026 10:30u Werkgroep Mariaheide Woco Carnaval / Krikkelbloazers

15-2-2026 11:00u
Bruceline/Diake
n Bas

Erp Eucharistie Carnaval / Sonja

               

18-2-2026 18:45u
Smulders/Brucel
ine/Diaken Bas

Lambertus Veghel Eucharistie Aswoensdag / Love4music

18-2-2026 19:00u v Buul Keldonk Eucharistie Aswoensdag Gemengd koor

18-2-2026 19:00u Holterman Eerde Eucharistie Aswoensdag Gemengd koor

21-2-2026 19:00u
Bruceline/Diake
n Bas

Boerdonk Eucharistie 1e zaterdag veertigdagentijd

21-2-2026 19:00u Smulders H.Hart/H.Joh. Eucharistie 1e zaterdag veertigdagentijd

22-2-2026 09:00u v Buul Keldonk Eucharistie
1e zondag 40-dagentijd / Bel
Canto

22-2-2026 10:00u Smulders Lambertus Veghel Eucharistie 1e zondag veertigdagentijd

22-2-2026 10:00u Holterman Eerde Eucharistie
1e zondag veertigdagentijd /
Gemengd koor

22-2-2026 10:00u werkgroep Zijtaart Woco 1e zondag veertigdagentijd

22-2-2026 11:00u
Bruceline/Diake
n Bas

Erp Eucharistie 1e zondag 40-dagentijd Sonja

22-2-2026 14:00u Christoffer H.Hart/H.Joh. Eucharistie Filipijnse viering

28-2-2026 19:00u
Smulders/Brucel
ine/Diaken Bas

H.Hart/H.Joh. Eucharistie 2e zaterdag veertigdagentijd



Aswoensdag – even stilstaan in een druk leven
Aswoensdag is voor veel jongeren misschien geen dag waar je vaak bij stilstaat. 
Toch is het een bijzonder moment: met Aswoensdag begint de veertigdagentijd, de
periode op weg naar Pasen. Na carnaval schakelen we even terug. 
Het is een uitnodiging om stil te staan in een leven dat vaak vol zit met school, werk,
vrienden, sociale media en verwachtingen.
In de Aswoensdagviering krijgen we een askruisje op ons voorhoofd. 
Dat lijkt misschien ouderwets, maar het symbool is verrassend actueel. 
De as herinnert ons eraan dat we niet alles onder controle hebben en 
dat we kwetsbaar zijn. Tegelijk zegt het askruisje: je mag opnieuw 
beginnen. Wat geweest is, hoeft je niet vast te zetten voor de toekomst.
De veertigdagentijd nodigt uit tot keuzes maken. Waar besteed jij je tijd en 
energie aan? Wat geeft je echt leven, en wat leidt je af? De Kerk spreekt over drie
aandachtspunten: gebed, vasten en delen. Dat kan heel concreet zijn: even tijd nemen
voor stilte, minder scrollen op je telefoon, bewuster omgaan met eten of geld, en
aandacht hebben voor mensen die het moeilijk hebben. Aswoensdag is geen dag om
somber te zijn. Het is een startpunt. Een kans om eerlijk te kijken naar jezelf en te
groeien. Stap voor stap op weg naar Pasen, het feest dat vertelt dat nieuw leven altijd
mogelijk is. Moge deze veertigdagentijd voor u een tijd zijn van rust, verdieping en hoop.

 
 

Carnaval is de tijd van confetti, muziek, gekke
hoeden en namen die je de rest van het jaar niet
durft te gebruiken. Even mag alles anders. En ja
hoor: ook de kerk doet mee met een carnavalsmis.
Dat is eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Carnaval
betekent letterlijk “vaarwel vlees” – het laatste
feestje vóór we met Aswoensdag de
veertigdagentijd ingaan. Eerst samen lachen, dan
samen bezinnen. Zelfs Jezus trok zich na drukke
momenten terug om stilte te zoeken, dus zo gek is
die afwisseling niet. In de carnavalsmis mag er
gerust gelachen worden. De muziek klinkt wat
vrolijker en de sfeer is ontspannen. Maar vergis je
niet: ook hier gaat het om samen danken, bidden
en om zegen vragen voor alles wat ons bezighoudt
– óók voor het feestgedruis. 

Voor jongeren is de carnavalsmis vaak een fijne binnenkomer: 
je hoeft niet perfect te zijn, je mag jezelf zijn, mét gekke jas of 
felgekleurde pruik. Geloof en plezier sluiten elkaar niet uit. Integendeel: 
wie samen kan lachen, kan ook samen geloven. Na carnaval ruimen we de
slingers op en maken we ruimte voor stilte en verdieping. Maar eerst: samen
vieren dat het leven gevierd mag worden. Een gezegend carnaval – en alvast
een goede start van de veertigdagentijd!


